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In de evangelién zien wij dat Jezus met zijn hele hart
gericht is op het hart van zijn Vader. Keer op keer trekt
Jezus zich terug naar een eenzame plaats om te bidden
en dicht bij Hem te zijn. Hij kijkt naar wat de Vader
doet, en spreekt de woorden die de Vader Hem geeft
(Joh. 5:19-20; 12:49).

Als wij willen worden zoals Jezus dan is het goed als wij
ons ook inzetten om zo’n vertrouwelijke omgang met
God te hebben en Zijn stem leren te herkennen.

In samenwerking met de Evangelie Gemeente Ermelo en
NewWine willen we ons in 6 avonden verdiepen in de
vraag: hoe God spreekt? Hoe kunnen we onderscheiden
wat van God is? Hoe kunnen we op een liefdevolle ma-
nier de woorden van God met elkaar delen? Hoe kun-
nen we elkaar echt “opbouwen, troosten en bemoedi-
gen”, zoals Paulus zegt in | Kor 14:3?

De cursus kost €25, - per persoon, inclusief cursusmate-
riaal. Mocht dit bedrag voor jou een probleem zijn,
neem dan contact op met Sjaak van Tilburg (06 252 131
23). We willen niet dat financién een probleem zijn voor
deelname. Je kunt je aanmelden door een mail te
sturen naar sjaakvantilburgl @gmail.com .

De avonden zijn de dinsdagavonden: 05/10, 19/10, 02/11,
16/11, 30/11 en 14/12
Aanvang: 1930 - inloop & koffie/thee

1945 - welkom en aanbidding

2000 - inleiding (plenair)

2025 - bespreking in groepen

2200 - afsluiting

Belangrijke Data ‘21-'22
(alle diensten zijn morgendiensten om
09:30u in het Kerkelijk Centrum)

Beeld van God

Wat betekent het, hoe
ziet dat eruit?

19 september

10 oktober Gods scheppings- en
herstelplan

Verzoening en herstel;
alreeds en nog niet

31 oktober In Christus zijn

Wat is dat, hoe werkt
het?

5 december Geleid door de Geest

De rol van de Geest in
vernieuwing

16 januari Leven en worden als
Jezus

Dagelijks leven in Zijn
aanwezigheid

20 februari Omgaan met lijden

‘zalig ben je wanneer je
vervolgd wordt’

20 maart Levende brieven

Hoe wordt Christus in
ons zichtbaar?

Wil je verdere verdieping van het thema?

Doe mee met een kring!

Wil je eens een kringavond bijwonen om te kijken of
het wat voor je is? Of wil je je aansluiten bij een

kring, neem dan contact op met:

Sjaak van Tilburg: 06 252 131 23
Email: sjaakvantilburg1@gmail.com

Jaarthema
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EEN LEVEN LANG LEREN LIJKEN OP HEM

JEZUS




Veel teksten

Wanneer je erop gaat letten, valt het op dat er
nogal wat teksten in de bijbel zijn die refereren
aan leven, worden en handelen ‘zoals Jezus'.
Teksten die de verbinding leggen tussen ons
mensen en Jezus. Deze oproep om ‘te leven als
Jezus' komt vaker voor dan bijvoorbeeld de op-
dracht om naar de Tien Geboden te leven (al

deed Jezus dat natuurlijk wel volledig).

Bij zijn hemelvaart zei Jezus ook nog eens: Zoals
de Vader mij uitgezonden heeft, zo zend ik jullie
uit.” (Joh. 20:21). De discipelen waren nog nau-
welijks bekomen van de schrik van Jezus’ dood
en opstanding... en nu worden ze al op-
geroepen om erop uit te gaan. Om datgene wat
ze Jezus hebben zien doen die drie jaar dat ze
met Hem optrokken nu zelf in praktijk te gaan

brengen, zoals Jezus.

Gezonden zijn zoals Jezus gezonden is. Is dat
niet nog steeds de kern van de opdracht van
christenen?

e Hoe moeten we handelen? Blijkbaar doen als
Jezus

e Wat is een goed leven? Kennelijk het leven
dat Jezus leidde

o  Welk doel hebben we? Klaarbijkelijk worden
als Hij

Wie kan er nou als Jezus zijn?

In mijn jeugd hoorde ik (Roelof) wel eens het lied Ik

wens te zijn als Jezus’, een lied uit de bundel van

Johannes de Heer. Het was niet echt een lied dat

me aansprak. ‘Wie kan er nou als Jezus zijn? Zoals

Hij is toch niemand?’

Zoals Jezus - je kunt dat zien als een onbereikbaar
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ideaal. "Zoiets is voor
mij niet weggelegd.’
Zo'n opmerking is be-
grijpelijk. Als het iets is
wat wij zelf tot stand
moeten zien te
brengen, wordt het
een zware last die op
je drukt.

Geschapen naar het beeld van God

Geroepen te worden als Zijn Zoon

Maar als je het leest als het diepste verlangen van

God, dan krijgen de woorden een andere lading.

Hij wil het. En Hij werkt er aan. Zijn verlangen is het

dat wij het evenbeeld worden van zijn Zoon; dat wij

zijn beeld gaan dragen.

Themadiensten

In zeven themadiensten willen we dit seizoen
stilstaan bij het thema. Als het Gods verlangen is
dan mogen wij ons er naar uitstrekken. Dan mo-
gen wij het gaan proberen, met vallen en opstaan.
De specifieke thema’s en data van de diensten
vind je op de achterkant.

Voor Kringen

Voor de bijbel- en gesprekkringen is er een speci-
fieke handleiding om met elkaar verder over het
thema te praten. Ook als je niet op een kring zit
(meld je aan!) kun je de handleiding gebruiken
voor persoonlijke reflectie.

Dinsdag 21 september is er een toerustings-
avond voor kringleiders in het KC, waar het thema
en de handleiding verder wordt behandeld.
Noteer vast in je agenda!

Project Kring

Na Pasen 2022 willen we een gemeenteproject
organiseren waarin we 7 weken stil zullen staan bij
de praktische toepassing van het thema. We doen
dit naar aanleiding van het boek: Zoals Jezus van
Marien Kollenstaart. In gespreksgroepen zullen
thema'’s als, dien als Jezus, gul als Jezus, vergeef
als Jezus aanbod komen. Hierover later meer. We

kijken ernaar uit en rekenenen op je deelname!




