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Psalm 139: 1 en 8 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   't ligt alles open voor uw ogen. 
 
8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
   die met uw liefde mij geleidt, 
   Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
   in 't diepst der aarde opgebouwd. 
   Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
   Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Opw.553 Hoor ons loflied 
 
1 Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
Refrein: In de bergen, door de dalen 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
2 Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
Refrein: In de bergen, door de dalen 

Brug: Halleluja, Halleluja (8x) 

Refrein 2x: In de bergen, door de dalen   

 
I speak Jesus 
 
I just wanna speak the name of Jesus 
Over every heart and every mind 
'Cause I know there is peace within Your presence 
I speak Jesus 
 
I just wanna speak the name of Jesus 
'Til every dark addiction starts to break 
Declaring there is hope and there is freedom 
I speak Jesus 
 
Refrein:  
'Cause Your name is power 
Your name is healing, Your name is life 
Break every stronghold 
Shine through the shadows, burn like a fire 
 
I just wanna speak the name of Jesus 
Over fear and all anxiety 



 
To every soul held captive by depression 
I speak Jesus 
 
Refrein: 'Cause Your name is power… 
 
Shout Jesus from the mountains     ) 
Jesus in the streets, Jesus in the darkness,    ) 2x  
over every enemy, Jesus for my family    ) 
I speak the holy name, Jesus     ) 
 
Refrein: 'Cause Your name is power…    ) 2x 
 
I just wanna speak the name of Jesus 
Over every heart and every mind 
'Cause I know there is peace  
within Your presence. I speak Jesus 
 
Opw.Kids.142 Komt, laat ons zingen vandaag 
 
Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, 
zingen tot de eer van God. 
Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, 
zingen tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons klappen vandaag, klappen vandaag 
klappen tot de eer van God. 
Komt, laat ons klappen vandaag, klappen vandaag 
klappen tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons dansen vandaag, dansen vandaag, 
dansen tot de eer van God. 
Komt, laat ons dansen vandaag, dansen vandaag, 
dansen tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag, 
prijzen tot de eer van God. 
Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag, 
prijzen tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons bidden vandaag, bidden vandaag, 
bidden tot de eer van God. 
Komt, laat ons bidden vandaag, bidden vandaag, 
bidden tot de eer van God. 
 
Opw.847 Onze schuilplaats is God 
 
1 Er is hoop die groter dan de dood is,  
er is leven, sterker dan het sterven.  
Er is licht dat niemand ooit kan doven,  
er is liefde die nooit teleur zal stellen.  
 
2 Er is vrede, ver voorbij de onrust,  
er is blijdschap, dieper dan de tranen.  
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,  
er is trouw die ons niet zal verlaten.  
 
Refrein: Onze hulp en onze verwachting  
is in U, voor eeuwig.  
Dus richten wij onze harten naar boven,  



vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.  
 
3 Er is troost die sterker dan de pijn is,  
er is vreugde, groter dan ons lijden.  
Er is antwoord, midden in de twijfel,  
overwinning, dwars door al ons strijden.  
 
Refrein: Onze hulp en onze verwachting  
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Refrein: Onze hulp en onze verwachting  
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen vooraltijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Opw.727 Ik val niet uit zijn hand 
 
1 Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
2 De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen.  
En zelfs hun naam niet noemen. 
 
3 Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
 
4 Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
5 De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen.  
En zelfs hun naam niet noemen. 
 
6 De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
7 Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf.  Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Sela - Heel uw koninkrijk 
 



Refrein 1: Heel uw koninkrijk,  
is Gods werkelijkheid, 
ligt dichtbij, is niet vergezocht.  
Heel uw koninkrijk, ligt in een ieders bereik, 
waar we leven in vreugde en vrede met God! 
 
1 Deel je brood met de armen  
en troost in elk verdriet.  
Help de hulpeloze ander, die de wereld niet ziet. 
Laat de vluchteling maar komen,  
van huis en haard beroofd. 
Geef je hoop aan deze wereld,  
als een daad van geloof! 
 
Refrein 1: Heel uw koninkrijk.... 
 
2 Wie al oud is zal dromen;  
wie jong is gaat het zien,  
hoe het koninkrijk zal komen, 
ook als velen niet zien. 
Laat het Woord een helder baken,  
voor heel je leven zijn.  
Doe de wil van God de Vader,  
totdat Jezus verschijnt! 
 
Refrein 1: Heel uw koninkrijk.... 
 
Droog onze tranen en deel hier onze pijn. 
Kom bij ons wonen, voor altijd. 
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij. 
Kom bij ons wonen, voor altijd. 
 
Refrein 2: Heel uw koninkrijk, is de koning te rijk;  
viert het feest ter ere van God.  
Heel uw koninkrijk, is vol glorie en eer,  
waar wij stralen als sterren en dansen voor God! 
waar wij stralen als sterren en dansen voor God! 
 
NLB.416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


