LITURGISCHE SCHIKKING
OUD EN NIEUW 2015

De linkerkant symboliseert het jaar 2015, alles is dor, heeft zich uitgeleefd en is voorbij.

De rechterkant is groen, fris met bolletjes, symbool voor nieuw leven, vooruitzicht en hoop, het
jaar 2016.

De tekst op het bijgevoegde kaartje vermeldt: geloof en een hoop liefde voor 2016.




LITURCHISCHE SCHIKKING
Z1IEKENZONDAG

Deze prachtige Liturgische schikking is na de dienst op Ziekenzondag namens de
Zonnebloem afd. Ermelo naar "onze buren" in de Arcade gegaan.




LITURGISCHE SCHIKKING ADVENT EN
KERST 2015

le ADVENT
De aankondiging van de geboorte van Johannes

Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van de moeder is, en hij zal velen uit het
volk van Israél tot de Heer, hun God brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de
kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te
brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.

De basisschikking met de rode rozen staan voor de Heilige geest en de liefde uit de hemel.

De engel als boodschapper, een takje klimop trouw, en enkele stenen als symbool voor stomheid.




2e ADVENT
Koning over de aarde.

De engel Gabriel verschijnt aan Maria en zegt: je zult zwanger worden en een zoon zal baren, die je Jezus
moet noemen.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

De schikking:

Het paarse en jute kleed: symbool van sober- en ingetogenheid.

De basisschikking van wilgentenen met rozen: symbool van liefde uit de hemel.
De witte lelie staat symbool voor de onschuld en zuiverheid van Maria.

De engel is de boodschapper en de klimop staat voor trouw.




3e ADVENT

ONTMOETING

In het evangelie van Lukas lezen we van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
Na de woorden van Elisabeth horen we de lofprijzing van Maria.

De schikking:

Het paarse doek staat voor soberheid.

Het roze doek geeft op deze 3¢ Advent aan, dat het licht waar we naar uitzien, doorbreekt.
De wilgentenen met rode rozen symboliseren de liefde uit de hemel.

De witte lelie staat voor Maria en de roze roos voor Elisabeth.

De granaatappels verwijzen naar vruchtbaarheid.




4e ADVENT
Lofzang van Zacharias.

Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie:
Geprezen zij de Heer, de God van Israél, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt.

De schikking:

Het paarse kleed en de jute staan voor soberheid en ingetogenheid. De rode rozen in de wilgentenen de
kleur van de Geest en de liefde. Het klimoptakje staat voor trouw.

De open witte bloemen (0.a. calla’s) en de stenen die nu rondom liggen, en niet zoals bij de eerste advent
op een hoopje. Staan voor openheid, de stomheid is verbroken. Johannes is zijn naam!
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KERST
n.a.v. Lucas 2: 1-20

De vreugde over de geboorte van Jezus. Plotseling breekt de dag aan, midden in de nacht wordt het licht.
Dit komt in de schikking tot uiting in de “tornado” van wilgentenen.

De tornado, niet als teken van onheil, maar als teken van liefde uit de hemel naar de aarde.

Het bloemstuk met witte bloemen en de kaars symboliseren het licht, de vreugde en helderheid in het
duister.

Het takje klimop: de verbinding.




LITURCHISCHE SCHIKKING
VAKANTIEDIENSTEN

Eerste Vakantiedienst : 19 juli

“Zorg in beeld”.
Ruth 2 : 2-18

Zorgen aan de randen van het veld. Boaz zorgde ervoor dat Ruth bij
hem op het veld kon blijven aren lezen. Hij gaf opdracht aren te laten
liggen om Ruth de gelegenheid te geven ruim voldoende aren op te rapen.

Naar aanleiding van de tekst:

Een graanveld, een gebonden schoof en losse aren.

Erbij een foto van het schilderij “Ruth op het veld met Boaz” uit 1828
van de schilder Julius Schnorr von Carolsfeld.




Tweede Vakantiedienst : 26 juli

Bloemschikking n.a.v. Mat. 6: 24-34.

Een schikking met lelies en vogels.

Maak je geen zorgen over wat je zult eten, drinken.

Kijk naar de vogels in de lucht, zij worden gevoed

door de hemelse Vader.

Zorgen maken over wat je zult aantrekken:

zie hoe prachtig en zorgeloos de lelies in het veld bloeien.
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Derde Vakantiedienst : 2 augustus

“Het enig noodzakelijke”
De barmhartige Samaritaan
Lukas 10: 33

“Een Samaritaan echter, die op reis was,
kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.
Hij deed het enig noodzakelijke.”

Uitleg van de bloemschikking:

De gebroken bloem stelt de gewonde man voor
De margrieten verbeelden de priester en de leviet.
De hortensia de Samaritaan




Vierde Vakantiedienst : 9 augustus

Psalm 23 : “de Heer is mijn herder”

In deze psalm horen we hoe Hij voor ons zorgt — ons geeft wat we nodig hebben — en ons beschermt.
Je veilig voelen en beschermd weten is één van de basisbehoeften van een mens.

De schikking:

Schermbloemen roepen door hun vorm het beeld op van een paraplu, het klassieke beeld van
bescherming.

Gebogen grassen versterken het gevoel van ontferming en zorg.

Je ontfermen, je buigen over een ander;

een hand op een schouder, een arm om iemand heen.




Vijfde Vakantiedienst : 16 augustus

De bloemschikking is gemaakt naar het verhaal van
de Heilige Camillus die van verslaafde tot ziekenverzorger werd.

De Judaspenning op koude harde grond, midden tussen dorens, distels en dor gras, staat voor een onjuist
pad van verslaving.
Maar.....: “Hoor en luister” zegt de klokjesbloem “er is en ander pad”:
“kijk om je heen en kijk naar boven en ontdek licht en de warmte”,
en ook de zonnebloem spreekt daar van,
evenals de open hand van het vingerblad.
En rozen die boven dit alles uit steken zingen een lied over het inspirerend pad om te handelen vanuit
liefde:
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf.
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Zesde Vakantiedienst : 23 augustus

De schikking en de foto beelden de zeven werken van barmhartigheid uit, zoals deze beschreven staan in
Mattheus 25 de verzen 35 tot met 40.

De zeven vaasjes met rode rozen staan voor de liefde, als basis van de werken van barmhartigheid.
Evenals het rode hartvormige doek.




LITURGISCHE SCHIKKING
STILLE WEEK EN PASEN

Witte donderdag




Goede vrijdag

Stille zaterdag




Pasen




LITURGISCHE SCHIKKING
PALMPASEN 2015

De intocht in Jeruzalem (Marcus 11: 1-11)

‘Hosanna’
Jezus wordt met open armen ontvangen in Jeruzalem
De mensen zwaaien hem toe en roepen: ‘Hosanna’

Geef ons open handen om andere mensen te begroeten.

Om te zwaaien en te wenken als teken van verbondenheid met elkaar.
Geef opgestoken duimen en handen die vrede zaaien.

Dan wordt uw hand zichtbaar in onze wereld.

Op de paarse doek een rode doek: palmzondag
Achter het doek een witte roos: Jezus
Voor de handen een schikking van rode rozen en palmtakken: de intocht van de Koning




LITURGISCHE SCHIKKING
40 DAGENTIJD 2015

Eerste zondag: 22 februari

Thema “Open je handen”

Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor
hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws: Het Koninkrijk van God is
dichtbij.

Schikking: De jute en het paarse doek staan voor ingetogenheid. Het zand en dorre materiaal
staan voor de woestijn. Het groene Hedera takje staat voor hoop. Tussen de handen
disteltakjes, symbool van het lijden.




